Dimitris Xanthopoulos
Schilderijen en keramiek

Dimitris is geboren (1958) en
getogen in Katerini (Griekenland).

Hij studeerde in Den Haag aan de
'Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten' (1984- 1988) en
de 'Vrije Academie’ (1982-1988).
Vanaf 1987 is zijn atelier gevestigd
in de ‘Spanjaardshof’ op het
Westeinde 58 te Den Haag, waar hij
tekent, schildert en keramisch werk
maakt. Sinds hij zich als kunstenaar
vestigde in de Hofstad exposeert
Dimitris nationaal en internationaal
in diverse galeries, ministeries,
bedrijven en musea.

Het werk van Dimitris is gebaseerd
op de onlosmakelijke verhouding en
invloed van tegenstellingen.
Kenmerkend aan Dimitris werk is zijn
krachtige handschrift, of te wel de
directheid van zijn tekeningen, die
in 66n beweging op doek of op
keramiek zijn geplaatst. Zijn
gevoeligheid voor kleur is vooral op
de keramische vormen goed
zichtbaar. Hij schildert met
glazuren.

dimitriosxanthopoulos.nl

Barbara Falke-Meijer | Sieraden

Haar atelier is een snoepwinkel voor de
sieradenliefhebber. Volgens recent
kunsthistorisch onderzoek, kunnen de
sieraden van Barbara beschouwd
worden als auteurssieraden. Deze
kenmerken zich onder andere doordat
zij een verhaal vertellen, autonoom zijn
en een eigen signatuur hebben.

De signatuur van Barbara is herkenbaar
in ontwerp en materiaalkeuze. De stijl is
sober, met een verfijnde ruwheid.
Sommige sieraden zijn haast sculpturaal
te noemen.

Naast de esthetische uitdagingen, is
het belangrijk dat sieraden prettig
gedragen kunnen worden. Het
voorkomen van de drager bepaalt voor
haar de maatvoering. Het spelen met
de ruimte en de vormen is een feest;
afwisselend dichte en open vormen met
doordachte afstanden tot elkaar. Kleine
details tonen haar vakmanschap.

Bron: Inleiding uitgesproken tijdens de
feestelijke opening van haar expositie
in Galerie Het Oude Raadhuis van
Warmond op zondag 11 augustus 2013
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Lars Glad | Sieraden

Een sieraden kunstenaar uit
Kopenhagen op bezoek in ons
atelier. Lars' inspiratie komt van zijn
Scandinavische ‘roots’. De pure
Scandinavische stijl en de
dramatische Scandinavische
mythologie, ‘samen gebrouwen' en
herschapen in een pure en
eenvoudige interpretatie, het best te
omschrijven als modern en tijdloos.
Vaak met een mechanische
uitdrukking.

www.atelierdezilverling.com atelierdezilverling@gmail.com +31(0)642195059
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